
Gesprek over de Ramadan die vandaag is gestart. 

 

Noeha "Hut is vandaag rammedan." 

Liva "In de afond gaat fiere rammedan." 

Ik: Wat betekent dat, als je dat gaat vieren in de avond? 

Liva "Dat je kadootjes gaat dele en en snoepjes gaat klaarzetten en rammedan 

dinge." 

Ik: Ik weet niet zoveel van de ramadan 

Huck "Ik ook niet." 

Zijn er nog meer kinderen die niet zo goed weten wat de Ramadan is? Die dat 

niet vieren? 

Faysel , yusra, Malik, Jair, jezzy, Medina geven aan dat ze dat niet zo goed 

weten. 

Ik benoem de leerlingen wie wel de Ramadan vieren. 

Youssef en Sophia Musa Younes zeggen dat ze het niet vieren. 

Er zijn tien gezinnen in de klas die niet meedoen met de Ramadan, veertien 

gezinnen doen wel mee met de Ramadan. 

Younes: “Veertien, is veel dan tien.” (meer) 

Ik: Wat is dat Ramadan, wat doe je dan? 

Rayan: “Je gaat vasten en je krijg cadeautjes en je gaat in de tas kijken wat 

daar is, misschien iets leuks.” 

Ik: “Dus Ramadan betekent dat je gaat vasten. Wat is vasten?” 

Noeha: “De ouders van de kinderen gaan in de afond ete.” 

Ik: Dus alleen als de zon schijnt gaat je vasten? 

Musa: “Kijk as je veertig en 23 jaar zijn ga je vasten.” 

Rayan: “As je 10 ben ook.” Zijn zus is aan het vasten. 

Medina:  “Mij pappa vast ook.”  


